
Brouwershaven, 14 Juli 1941 

Lieve Nel, 

Dinsdagmiddag 4.30 j.l. ben ik vrij gelaten, nadat ik 30 dagen lang een offer heb gebracht op het 

altaar van het Vaderland.  

Lieve Nel, Zondagsmorgens toen ze me van de Gestapo hadden gehaald, werd mij een verhoor 

afgenomen op dat bureau gepaard gaande met mishandeling, wat men alleen van de Germaansche 

barbaren kan verwachten: bestaande in de vorm van vuistslagen in mijn gezicht en op mijn hoofd, 

zoodat ik de eerste dagen moeilijk kon eten van de pijn, en ook was mijn hoofd open geslagen.  

De honger was voor mij als jonge kerel, een geweldige kwelling, zoodat ik ’s nachts uit mijn bed ging 

omdat ik niet kon slapen. 

De bewakers waren Nederlanders dus dat verzachte nog enigsinds, maar niettegenstaande heb ik 

toch 30 dagen in een cel moeten doorbrengen. 

En dan had je die onzekerheid nog: wat zouden ze met me doen, we zullen hopen dat ik mijn 

krachten weer spoedig mag terug hebben.  

Hubrecht van J. Slager en Marinus van Kee, Slager van Jo de Boer is door Anna Slager Zondag l.l. bij 

de D….s aangebracht. Dus als je deze brief ontvangt zullen die jongens ook wel hier of daar naar toe 

gebracht zijn. Vreeselijk hè door je eigen zuster. Slager huilde als een klein kind, maar boven alles: 

Leve het Vaderland. Wat of er ook moge gebeuren hoor, Nel. 

Nel wil je het bij de fam. zeggen dat ik weer thuis ben, ook bij Jan Sneep. 

Verder maken we het allen goed hoor.  

De hartelijke groete  

van mij je broer Jan. 

Daaag 

 

Lieve Nel 

Nu zal ik je ook nog een paar letters er bij schrijven. Je begrijpt dat we opkeken we lagen net in bed. 

Ja er waren net 3 menschen opgepakt de schipper van Noordt. die hadden de handen opgestoken en 

toen zei die D het is de letter V. We zeiden misschien gaan ze wel naar Jan en mits wordt er hard 

gebeld. Je begrijpt moeder het raam op en het was Jan. Krina was er ook bij ze mocht ook 

binnenkomen. Zondag is ze een middag en avond geweest ze mocht blijven eten van de oude luitjes. 

Om 9 uur zijn ze toen weggegaan. Zijn thuiskomst werd natuurlijk gedacht we hebben veel bezoek 

gehad. Het liep geregeld maar aan en af. Ook heeft hij het een en ander gekregen. Hij kreeg van Cora 

d Boer een flesch gewekt met Pruimen. Van Jansen Garnalen en gehakt van Garnalen een sigaretten.  

Ook heeft hij nog een stuk vleesch gekregen. Nu hij is mager weinig eten gehad. ½ ons boter, 

aardappelen weinig en zijn groente was soms 1 peentje O, ja voordat ik het vergeet van Noordt met 

zijn 2 zoons zijn gelukkig terug de andere dag maar nu zitten we met een andere geval Ja heb je het 

al geschreven. Toch zijn de Jongens gelukkig nog thuis. Dinsdag 8 uur nog thuis. Wat of het worden 

zal weten we niet. De visschers van Oudorp Goedereede mogen hier niet meer komen. Het is op het 

oogenblik nu zoo ver dat ze de Garnalen aan een Brouwenaar mag geven. Ja je weet het zijn zulke 



helden. Maar ze krijgen flink voor hun broek. Zeg Nel ik moest voor Pie vragen wanneer je met 

vacantie komt. Ze is nieuwsgierig naar je jurk. Vader heeft ontzettend veel werk er komt steeds maar 

bij. Nu Nel ik zoek nog wat bonnen. Dan doe ik er 3 tevens maar bij de hartelijke groete van ons alle 

ook de Dames en fam. 


